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Als je er over nadenkt, hebben we per jaar aardig wat feestdagen en deze dagen hebben allemaal hun 

vaste dag. Daarnaast weten we wat we ermee moeten doen en de volgorde kennen we ook. We kennen 

ook het verschil tussen officiële feestdagen en een soort ‘feestdagen’, die we zelf creëren. Ook feest-

dagen vanuit het geloof of officieel ingesteld door bijv. de regering zijn bekend. 

De ‘feestkalender’ begint op 1 januari en die dag noemen we Nieuwjaar; logisch en nog een feestdag 

ook. Dit loopt door langs verjaardagen en andere persoonlijke feestdagen. Valentijn komt ineens 

langs en wordt een groot middenstandsfeest. Het loopt door langs religieuze feestdagen naar de 

zomervakantie. Dat op zich is ook een feestje waard. Zeker als onze (klein) kinderen een groep verder 

gaan of geslaagd zijn. De vlag gaat uit! 

Na deze zomervakantie, 6-7 weken vliegen voorbij, mogen onze (klein)kinderen weer naar school. 

Voor sommige ouders is dit een geruststelling en brengt wat rust, anderen willen nog wel een extra 

weekje eraan vastplakken. 

 

Nauwelijks twee maandjes verder hebben we een vreemd feestje te vieren dat is overgewaaid uit 

Amerika en omgeving: ‘Halloween’. Een feest, waarbij je je kunt afvragen waar het nu precies voor 

staat en hoe we dit vieren. Wederom een geweldige middenstandsprestatie. Voordat je het weet, lig-

gen de winkels vol met kostuums, maskers en speciaal gemaakt snoepgoed. Voor de kinderen is het 

een snoepfeest, maar sommigen schrikken zich letterlijk een hoedje. Het gaat eigenlijk om de doden 

te herdenken, maar dat vergeten we maar gevoeglijk, tenzij als je aanbelt en snoep wilt, je je 

doodschrikt van een griezelige Halloween voorstelling. 

Na dit ‘enge feest’ lopen we door naar een feest, dat we allemaal kennen. Eerst wordt Sint Maarten 

met een liedje aangekondigd en daarna komt Sinterklaas en zijn pieten. Wat een leuk volksfeest was, 

is op een gegeven moment aangetast en dat was in het begin zeker geen feest! We zijn nu enigszins 

aan de veranderingen gewend, alhoewel als je de oude liedjes zingt, zwarte piet nog wel eens lang-

skomt. Fout natuurlijk, maar iets dat er ingeslopen is, raak je niet snel kwijt. 

Als laatste en natuurlijk ben ik de nodige feestjes vergeten, komt de Kerstman langs. Wat wel gek is, 

dat het kerstgebeuren al heel vroeg wordt ingezet, zeker door de middenstand, terwijl Sint nog niet 

eens geland is. Vroeger kon de middenstand deze 2 feestelijke gebeurtenissen toch ook achter elkaar 

plannen, maar nu…… 

 

Als je vroeger met nu vergelijkt, zie je eigenlijk dat de feestkalender aan het veranderen is. De vraag 

hierbij is: “Hoe komt dit en wat staat ons te wachten?” De vraag is tevens of je aan al deze feestjes 

aandacht moet besteden. 

 

Is er wel een dag te vinden dat we even rust hebben? 
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